
 
 
 
 
 
 
Beste leden,   
 
Goede avond allemaal en hartelijk welkom op deze Online Nieuwjaarsborrel. 
Allereerst wil ik iedereen gelukkig nieuwjaar wensen met vooral veel gezondheid, 
liefde maar zeker ook veel zang. 
Wat fijn dat er zoveel van jullie hebben ingelogd zodat we met z’n allen de start 
van 2021 kunnen inluiden. 
In de brief, die laatst is verstuurd, heb ik al een terugblik op 2020 gegeven dus 
ik hoop dat niemand het me kwalijk neemt dat ik dat niet nog eens ga doen. Wel 
wil ik nog even terugblikken op ons “kerstoptreden”. Wat hebben we ons zelf, 
ondanks alle beperkingen, toch mooi op de kaart gezet. Ik weet zeker dat we 
hiermee een geweldig stukje PR hebben geleverd waar we ontzettend trots op 
mogen zijn.  
 
Dat éénheidsgevoel, dat met kerstmis naar boven kwam door dit super mooie 
initiatief, dat is het gevoel wat ik ook zo mis. Dat samen zijn, samen zingen en 
samen borrelen. Dat lekker vitten op elkaar als er weer te veel gepraat werd, dat 
samen proberen een nieuw liedje onder de knie zien te krijgen met veel 
inspanning van de dirigent maar ook met de broodnodige humor. Dat gevoel, 
daar hoop ik weer zo op. Dat gevoel hoop ik dat weer snel terug mag komen! 
 
Want ook 2021 begint niet zoals we het eigenlijk voor ogen hadden. Toch heeft 
het bestuur, creatief als we zijn, dit initiatief bedacht en uitgerold om weer even 
iedereen in de ogen te kunnen kijken en zo een gezamelijke start mogelijk te 
maken. 
 
Want als 2020 al een “Rollercoaster” was laten we dan hopen dat 2021 veel 
“Firework” gaat brengen waarin “We‘ll meet again”, “Some Nights” (liefst 1x per 
week) waarheid mag worden. “Ik kan het niet alleen” maar “with a little help 
from my friends” (en de GGD) ga ik er van uit dat 2021 uiteindelijk weer “We all 
stand together” mag worden. 
 
Laten we toasten op gezondheid, op geluk maar zeker ook op veel VGT 
zangplezier in 2021! 
 
 
 
Frank de Rijk 
(Voorzitter VGT) 


